Wilde water
zoogdieren

Zoogdieren, ze leven ook volop in water. En soms zijn het heuse
beroemdheden. Een overzicht van deze zoet- en zoutwaterdieren en
de persoonlijke ervaringen van ‘huisbioloog” Marion met hun soms

speelse, soms wat agressieve gedrag.

Tekst en foto's: Marion Haarsma
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Dolfijnen

Het eerste zoogdier dat ik onder water zag
was Jean-Louis, de tamme dolfijn van Bre-
tagne 1986. Tot die tijd kenden we alleen
maar de Flipper-dolfijn van de televisie. Jean-
Louis was een enorme vrouwtjesdolfijn, ze-
ker wel drie meter groot. De vissers dachten
eerst dat het een haai was, vandaar die gekke
naam. Deze dolfijnachtige wordt ook wel Tui-
melaar genoemd. Ze was vaak te vinden in
een baai met bootjes, die daar voor anker
lagen. Je moest rammelen met een anker-
ketting en maar wachten, in de hoop dat ze
nieuwsgierig kwam kijken. De bodem was op
een meter of tien en ineens werd het donker.
Dan hing er een enorme dolfijn boven je
hoofd, die je vriendelijk zat aan te kijken. 1k
filmde toen nog Super-8 maar heb meteen
ook een van de eerste foto’s (dia) onder wa-
ter gemaakt met de Nikonos camera.

Daarna kwamen voor mijn camera de dolfij-
nen van Eilat en in dezelfde vakantie hoorden
we van een wilde dolfijn bij Nuweiba in de
woestijn (1994). De dolfijn Ullie komt spelen
met de snorkelaars, je mocht haar aaien en
ze nam zelfs de snorkelaars mee, die haar
vast hielden aan haar rugvin. Dus wij met
alle duikspullen over de grens bij Taba ge-
gaan en door de Sinai gereden.

Veel later (2008) waren we bij de dolfijnen in
Curacao, het Seaquarium. Daar kreeg je een
foto van jezelf met een kusje van de dolfijn.
Maar van de bekende fotograaf Kurt Amsler
mocht die foto met het kusje niet op Face-
book, want dat waren dolfijnen in gevangen-
schap. Ik begrijp dat de Dolfinaria omstreden
zijn, het welzijn van de dieren moet voorop
staan. Maar ik vind het toch de beste manier
om van de dieren te genieten. Ook heeft niet
iedereen de kans om ze in het wild te ont-
moeten, dat is toch voor de ‘Happy few'...




Kennis

In de Noordzee zijn er twee soorten zeehonden, de gewone en
de grijze zeehond. De grijze wordt veel groter (drie meter). De
gewone heeft een rond (appel) kopje. Bij de grijze loopt de kop
door in een grote snuit. In de zomer van 2008 vonden we een
babyzeehond op de dijk bij Anna Jacobapolder, die lag in het
zonnetje te slapen. Wij dachten dat hij op zijn moeder lag te
wachten, maar ineens werd het opgehaald door de mensen van
de dierenambulance. De gewone zeehond, Hugo (zoals hij later
ging heten), was maar 12 kilo. Dat was bij lange na niet de 25
kilo die hij had moeten zijn. En toen ging hij mee, nog helemaal
naar Pieterburen. Gelukkig is het helemaal goed gekomen met
Hugo. Ik werd zelfs uitgenodigd voor de uitzetting in het hoge
Noorden, maar dat was me toch te vroeg en te ver...

In maart 2014 was er ineens een flinke jonge grijze zeehond bij de
Bergse Diepsluis. Hij was 1 meter 70, reuzesterk en was erg geinte-
resseerd in de duikers. Hij wilde met je spelen en als hij wild werd
ging hij ook weleens bijten. Ik was niet bang van hem, maar hij ver-
toonde wel dominant gedrag. Hij sloeg zijn vinnen om je been en
wilde je zo naar beneden trekken. Om hem van me af te houden
maakte ik een onhandige beweging en ineens zat mijn hand in zijn
bek. Mijn duim zat vast tussen zijn kiezen. Hij keek me aan of hij
wilde zeggen dat hij zomaar mijn duim eraf kon bijten. Ik ben honden
en paarden gewend, dus door te draaien met mijn knokkels tegen
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Zoogdieren

zijn wang, liet hij me los. Ik besloot een beetje afstand van hem te
nemen en lag in het ondiepe uit te rusten, toen ik hem voelde, hij
was gewoon boven op me gaan liggen. Zijn kop lag op mijn cap en
toen kon ik razend snel de camera omdraaien om een selfie van
ons maken. Later stopte hij met spelen, wisten wij veel dat hij in de
rui was en niet kon zwemmen. Hij lag eerst onder water te slapen
en later op het strand. Helaas werd hij daar verstoord door mensen.

Daar waren ook kleine kinderen bij, die heel dichtbij om hem heen
liepen, het was onverantwoord. Gelukkig is er ingegrepen en is
Happie (vanwege het bijten) weggehaald. Voor zover ik weet is hij
uitgezet in de Westerschelde.

Ik had al in Engeland met de zeehonden gespeeld,
die trekken je achteruit aan je vinnen, geweldig. De
eerste keer gebeurde dat bij het eiland Lundy, daar
waren veel grote grijze zeehonden, die waren aan
duikers gewend en kwamen onder water bij ons kij-
ken, heel dichtbij, ze waren helemaal niet bang! In
januari van 2017 ben ik naar het strand gegaan bij
Oudorp. Ik had gehoord over een uitzetting van jonge
gewone zeehonden, dat leek me super leuk. Helaas,
een van de drie wilde niet, hij ging niet in het water
en de andere twee lagen nog wel op hem te wachten?
Ik vond het reuze interessant dierengedrag, maar het

Voor mij zijn de waterzoogdieren
geweldig, zowel zout als zoet!

Heb ik nog een wens?

Natuurlijk wel, ottertjes!

IJsberen

publiek ging zich ermee bemoeien. Toen hebben ze
nr. 3 gewoon weer meegenomen en later op de dag,
in alle rust uitgezet, met verder niemand erbij!

In 2015 gingen we naar Kaapstad, jawel, ook naar
zeeleeuwen kijken. Die kwamen wel dichtbij, maar
wilden niet poseren, de Furseals scheurden langs ons
heen, erg frustrerend... Deze supersnelle dieren heb-
ben een dubbele vacht, dat is heerlijk warm. Helaas
werden ze vroeger bejaagd vanwege deze mooie

vacht om bontjassen te maken, misschien vandaar
de naam pelsrob.

Ondertussen (2008) was ik al op Spitsbergen ge-
weest en daar zijn ook ijsberen. Onze laatste duik-
dag konden we met superverrekijkers een moe-
derbeer met jonkies zien. Ijsberen zijn goede
zwemmers, een fotograaf van National Geographic,
Paul Nicklen, was een paar dagen gast aan boord
en hij vertelde dat hij eens tot 50 meter diepte was
nagezeten door een poolbeer. Het was toen nog
niet bekend dat ze zo diep kunnen duiken! Helaas
heeft dat ons ook een (hele dure) duik gekost. De
kapitein kon ons geen toestemming geven om in
het water te gaan, het was te gevaarlijk. Wij waren
zeer teleurgesteld, eigenlijk ontroostbaar. Vooral
omdat het de laatste duikdag was en ook nog eens
een prachtige dag en de beren heel ver weg waren,
als stipjes in de verte. Gelukkig had ik al foto's ge-
maakt van een opgezette ijsbeer in de winkel in
Longyearbyen, dan had ik tenminste foto's.



Walrussen

Ook op Spitsbergen hebben we twee keer walrussen
gezien, de eerste keer meteen in het begin van de reis
naar het noorden. Onze boot minderde ineens vaart
en we kwamen vlak bij een ijsberg te liggen, waar twee
walrussen lagen te rusten. De dieren werden een
beetje onrustig en toen zag ik dat het ijs vies was van
hun ontlasting. De walrus komt alleen op het noorde-
lijke halfrond voor en altijd in de buurt van het koude
water. Ze hebben een dikke huid, soms wel vier centi-
meter en vallen op door hun lange slagtanden. Bij het
foerageren gebruiken ze hun snor, om schelpen en
andere bodemdieren te vinden. Ze kunnen tientallen
meters diep duiken en zeker wel tien minuten onder
blijven. De tweede keer dat we ze zagen was later in
de week, er was een hele grote groep op het strand
ontdekt. Dit was heel bijzonder, iedereen aan boord
was wildenthousiast. Maar als fotograaf was ik weer
teleurgesteld, we moesten afstand houden, het was
ver weg. Gelukkig zaten er een paar dieren gezellig in
het water en keken ze onze kant uit!

Ik ben twee keer naar Florida gegaan voor de manatees, als er
een nog leuker dier is, dan ga ik er weer heen. De indrukwekkende
zeekoeien zijn afstammelingen van de olifant en heel lang geleden
zijn ze weer terug gegaan in het water. Ze hebben nog net zo'n
huid als de olifant en de achterpoten zijn een mooie ronde staart
geworden. De voorpoten zijn vinnen geworden, een soort ‘ped-
dels’. Ze moeten nog wel steeds boven water komen om adem te
halen, dieper dan 10 meter gaan ze niet. Ze houden niet van de
kou, in het najaar komen ze naar het zoete water om bij de warm-
water bronnen in Florida te overwinteren. Ze eten wel zestig ver-
schillende zoet- en zoutwaterplanten en ook in het zoete water
kunnen ze eten vinden. De de baby's moeten melk drinken, de
tiet zit onder de vinnen, het duurt niet lang voor de jongen die
gevonden hebben. Ze worden 18 maanden gezoogd en blijven

soms nog lang bij de moeder.
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Zoogdieren

Manatees
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Zwarte zwaardwalvis

In Subic Bay, ten noorden van Manilla zijn we gaan kijken bij een
soort Dolfinarium, maar met netten in de baai. We gingen onder
water met de dolfijnen en de grotere broer van de dolfijnen de
zwarte zwaardwalvis, deze is weer nauw verwant aan de grienden.
Deze soort dolfijn komt over de hele wereld voor, behalve bij de
polen, daar is het te koud voor ze. Helaas zijn deze dieren niet vrij
om weg te zwemmen, maar het is toch zeer de moeite waard om
de zwaardwalvis mee te maken onder water. Een enorme beleving,
wie had dat gedacht, duiken met de dolfijnen is al heel bijzonder
en nu ook zo'n groot beest erbij, hij was zeker 5 meter. We mochten
de zwaardwalvis voeren met vis en hij had een prachtige roze
tong. Hij was heel rustig en voorzichtig met ons, er ging een wereld
voor me open. |k lees dat het ook in de natuur sociale dieren zijn
die ook wel voedsel aan duikers aanbieden. Normaal zou ik zo'n
verhaal niet gauw geloven, maar nu, na deze ontmoeting, wel!

Mocht er in het vakantieprogramma een
dag zonder duiken zijn, dan kan ik een
tochtje met een boot op zee aanraden.
Vooral op Madeira was het een groot
succes. Ik zat nonchalant een boekje te
lezen, toen ik werd aangesproken met:
‘Madam, er zijn dolfijnen rondom de
boot'! Links kleine ‘spotted’ dolfijntjes en
rechts grote zwarte grienden, ze werden
‘Pilotwhales’ genoemd! Ze hebben een
kleine, ronde rugvin, ze zijn heel sociaal.
De grienden zwemmen altijd in groepen
en blijven hun leven bij elkaar. En op te-
rugweg kwamen de ‘echte’ dolfijnen ge-
dag zeggen. De zogenaamde ‘Flippers’
zwemmen onder de varende boot door
en spelen met de boeggolven, het werd
een groot feest!

Whale Watching

17

En, heel dichtbij huis, ten zuiden van Rotterdam, bij de
Rhoonse Grienden, hoorden we van er een stel bevers,
die hun burcht hadden gemaakt vlak bij een jachthaven.
Bij de Nieuwe Maas hebben ze zoet water, maar er is
toch invioed van eb en vloed. En met Noordwester
storm kwam het water extreem hoog en liep de burcht
onder. Zo werden de bevers gedwongen hun huis ver-
laten, maar ze trokken zich niets van ons aan en gingen
gewoon hun gangetje. Ze gingen leuk voor ons wat
rondzwemmen en boven op hun burcht zitten, om hun
vacht te verzorgen, dat was een prachtig gezicht. Wij
stonden op een ondergelopen pad, met het koude
water tot aan de rand van de kaplaarzen werd het best
wel spannend. Ik zat jaloers naar hun mooie en lekker
warme vacht te kijken en ik zag ook hoe lief en zorg-
zaam ze waren voor elkaar! Ik had nog hoop op baby
bevertjes, maar helaas nooit een baby bevers gezien.
Na een paar jaar gingen ze verder weg, diep in de grien-
den en aan de andere kant van een groot kanaal. |



